
Nieuwsbrief 2025 
Maalderij De Gouden Engel 

Mensen zeggen dat naarmate  je ouder wordt je het gevoel hebt dat de tijd 
steeds sneller gaat. Nou, dit jaar had ik dat gevoel zeker! Misschien komt het 
ook wel omdat het weer nog steeds zo zacht was in november. Ik vergat bijna dat 
ik aan de nieuwsbrief moest gaan werken om hem op tijd bij de drukker te 
krijgen zodat hij begin december uitgedeeld kan worden. Kerst leek op dat 
moment nog zover weg! Maar het is goed gekomen, je hebt de nieuwsbrief op 
tijd in handen. 
 

 
Onze molen in het zink! 

Veel van de onderdelen van de molen binnen en buiten zijn van hout. Aan de buitenkant wordt het hout 
beschermd door een goede laag verf. Op de kap van de molen ligt dakleer met steenslag. Dat gaat jaren mee. 
Maar de verflaag op het lijf (het grote grijze vlak) had toch flink te lijden van weer en wind, er ontstonden al 
gaten in de planken. Steeds opnieuw schilderen kost een hoop geld. Daarom is besloten het lijf te bedekken 
met zink, dat scheelt een hoop schilderwerk in de toekomst. Het werk startte met het vervangen van de houten 

goten en die te voorzien van een zinken bekleding door een in zinkwerk 
gespecialiseerd bedrijf. Daarna zijn grote gekleurde panelen zink in orde 
gemaakt. Ze hebben de panelen voorgebogen in de vorm van het lijf zodat ze 
gelijk goed passen. Op het bestaande hout is eerst een kunststof mat 
aangebracht waar evt. vocht makkelijk achter vandaan kan ventileren. Daarna 
zijn de zinkpanelen er op gelegd en met beugels vast geschroefd. Vervolgens zijn 
de opstaande randen van de panelen met een felstang om elkaar dicht ge-
knepen voor een waterdicht geheel. Als je nu heel goed naar de molen kijkt dan 
zie je dat het lijf een lichte metaalgloed heeft. Het resultaat is echt prachtig en 
vooral heel duurzaam. Het gaat als het goed is 60 tot 70 jaar mee! Wij zijn de 
eerste molen die deze behandeling heeft gekregen, wie weet hebben we een 
trend gezet…  

Droogwaren in potten van Wisselwaar 

Misschien is het je opgevallen: we verkopen steeds meer 
producten in glazen statiegeld potten. In de strijd tegen 
onnodig afval vinden we dit een mooi systeem. Het is hier 
in Noord-Holland, in Zaandam ontstaan en er komen 
steeds meer nieuwe producten bij. Een van de producten 
die we erin verkopen is Boekweit. Sinds vorig jaar wordt er voor het eerst weer boekweit in Nederland geteeld. 
We malen deze boekweit o.a. voor onze pannenkoekmixen en bij Wisselwaar leveren ze deze boekweit dus ook! 
De producten zijn niet alleen bij ons, maar ook bij de Ekoplaza’s verkrijgbaar. Je kunt de lege potten ook daar 
inleveren! Mocht je tips hebben van andere producten van Wisselwaar die jij graag in onze winkel zou kopen, 
laat het ons weten! 

 

 

 



 

Ons vrijwilligersteam 

Al vanaf de start bij het opbouwen en inrichten van de molen en de molenschuur hebben we hulp gekregen van 
vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee! Nog steeds hebben we een heel gezellig team waar af en toe mensen 
weg gaan en nieuwe mensen bij komen. Er zijn verschillende werkzaamheden waar we hulp bij krijgen: het 
inpakken van het meel, het werken met de molen, het bakken en inpakken van de koekjes, het draaien van de 
winkel en het onderhouden van de bloemen en planten rondom de molen. We hebben zelfs het geluk dat er 
iemand is die ons helpt met onze boekhouding!  
Om het gezellig te houden en iedereen te bedanken voor hun vrijwillige inzet organiseren we elk jaar een dagje 
uit met elkaar. Dit jaar zijn we met zijn allen op bezoek gegaan bij een van onze oud-vrijwilligers die nu 
vrijwilligerswerk doet in het Zuiderzeemuseum. We hadden die dag erg veel geluk met het weer. Iedereen kon 
lekker op eigen houtje rondlopen in 
het museum, voor de koffie en de 
lunch was gezorgd. Het was rustig in 
het museum, zodat alles makkelijk 
te zien was. En in de werkplaats van 
de zeilenmakerij kregen we extra 
uitgebreide uitleg van onze oud-
vrijwillig molenaar Arjan. We zijn de 
hele dag op pad geweest en met de 
laatste boot weer terug naar de 
parkeerplaats.  Denk je: goh ik heb 
ook wat uurtjes over en zou best 
vrijwilligerswerk willen doen, kom 
dan eens langs! Er is altijd wel een 
plekje in ons team. 

 

 

 
Voeding voor Vitaliteit 

Dat is de naam van de praktijk die ik per 15 januari open. In de 
afgelopen jaren heb ik veel gestudeerd. Al een tijd geleden had ik de 
opleiding tot natuurvoedingsadviceur afgerond. Mijn oorsprong als 
therapeut ligt in het beroep ergotherapie, dat heb ik 15 jaar gedaan. 
Daarna werd ik kok en kwam ik via een omweg samen met Vincent in 

dit project terecht. De laatste studies die ik afgelopen jaren heb gedaan hebben er in geresulteerd dat ik mijzelf 
Orthomoleculair therapeut mag noemen. “Ortho” betekent juiste en moleculair spreekt voor zich. In de 
orthomoleculaire geneeskunde gaan we ervan uit dat het menselijk systeem zichzelf kan herstellen mits de 
juiste moleculen op de juiste plek aanwezig zijn. Ziek zijn heeft verschillende oorzaken, soms is het beter om 
dat in de reguliere gezondheidszorg aan te pakken, maar soms lukt dat niet. Dan kan ik in beeld komen. Ik ga 
met je kijken waar het systeem uit balans is geraakt. Daarbij maak ik o.a. gebruik van een bloedtest die alle 
verstoringen in beeld brengt. Met die uitslag weet ik hoe je met behulp van aanpassingen in je voedings-
patroon, evt. ondersteund met supplementen, weer in balans kunt komen. Samen maken we een plan hoe jij in 
jouw situatie met deze wetenschap wijzigingen kunt aanbrengen die voor jou vol te houden zijn. We kijken dan 
ook naar bewegen, slapen en ontspanning vinden. Een heel breed pakket om jou te helpen je klachten te 
overwinnen en je weer fit en vitaal te voelen.  Op www.voedingvoorvitaliteit.com vind je informatie. (vanaf 1 jan) 

http://www.voedingvoorvitaliteit./


 

 

Vitale voeding voor onderweg 

Er is mij vaak gevraagd of ik weer workshops ga geven, zoals ik in het verleden heb gedaan. Dat zou zo maar 
kunnen! Ik ben die plannen op dit moment nog aan het uitwerken. De eerste activiteit die ik in ieder geval ga 
doen is het organiseren van een lunch met gerechten die passen in een gezond eetpatroon waar je je vitaler van 
gaat voelen. Ik heb gemerkt dat lunches namelijk het moeilijkst zijn om te veranderen als je gezonder wilt gaan 
eten, meer groenten, minder snelle koolhydraten en minder bewerkt voedsel. We zijn toch wel het land van het 
broodje met kaas tussen de middag. Dat kun je altijd en overal even snel opeten. Maar er zijn ook nog andere 
handige opties. Tijdens deze lunch wil ik je daar kennis mee laten maken. Ik leg veel uit over een gezond 
leefpatroon. Aan tafel kun je met lotgenoten die het ook allemaal wel willen, maar nog lastig vinden, ervaringen 
uitwisselen. Je gaat met een gevulde maag en een mapje recepten weer naar huis. 
De eerste lunch gaat plaatsvinden op zaterdag 17 januari van 12.30 tot 14.30 uur en kost 35 euro.  
Op zaterdag 14 februari en zaterdag 21 maart volgen meer lunches. Er is plaats voor 6 personen per keer. 
Opgeven kan nu al via contact@voedingvoorvitaliteit.com. 

Als voorproefje een recept waarbij je wel nog brood met kaas eet, maar waar ook van alles aan toegevoegd 
wordt, zodat je meer groenten eet bij je lunch, gezonde vetten van noten binnen krijgt en eiwitten in diverse 
vormen. Met zo’n lunch krijg je niet snel weer honger en kun je in de middag nog een flinke klus klaren! 
O ja, in het recept staan champignons, uien en walnoten, maar andere combi’s zijn ook zeker net zo lekker… 
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Een bijzonder jaar 

Het is niet het leukste nieuws om de nieuwsbrief mee te eindigen maar komend jaar is een 
bijzonder jaar voor ons. Vincent gaat in de maand november 2026 met pensioen en legt daarbij 
zijn werk als beroepsmolenaar neer. Judith heeft besloten dat het voor haar een goed moment is 
om een carrière switch te maken, ze gaat een baan zoeken in de zorg. Over mijn plannen heb je 
inmiddels al gelezen. We hebben hard gewerkt om het bedrijf op te bouwen en willen het ook niet 
zo maar laten verdwijnen. We zijn daarom al een tijdje naarstig op zoek naar een opvolger. Of 
eigenlijk opvolgers want we denken dat het een te grote klus  is om alleen te gaan doen. We huren 

de molen van de Stichting Johannes Bos en ook zij hebben nog geen opvolgers gevonden. Helaas zijn we in de 
molenwereld niet de enigen die op zoek zijn. Er zijn meerdere molenbedrijven die geen opvolger kunnen 
vinden. Toch hopen we van harte dat we komend jaar in contact komen met geïnteresseerden zodat we alles 
wat we hebben opgebouwd kunnen overdragen. Ook voor het dorp Koedijk zou het fijn zijn als er een winkeltje 
in de molen blijft! Wij gaan in ieder geval voorlopig nog door tot eind november. Als je iemand bent of kent die 
interesse heeft, dan horen we dat natuurlijk heel graag!! 
 

Openingstijden tijdens de feestdagen: 

Zaterdag 20 december  van 10.00 -17.00 uur 
Woensdag 24 december van 10.00 -16.00 uur 
Zaterdag 27 december van 10.00 – 17.00 uur 

Daarna zijn we op vakantie en gaan we weer open op vrijdag 9 januari 

 

 

 

 

 

 

We wensen iedereen een hele mooie tijd toe 

en alle goeds voor 2026!! 

 


